
 

 

 

 
Beste inwoners van Berkel-Enschot, 

Udenhout en Biezenmortel. 

 

Actie KERKBALANS 2025 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Aan het einde van de maand januari start jaarlijks de Actie Kerkbalans. Deze Actie 
Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land 
vragen plaatselijke parochies hun parochianen om een financiële bijdrage aan de 
parochie over te maken. 

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Een warme plek om samen te komen.” “In de kerk 
kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog 
maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze parochie heeft 
voor haar parochianen. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar mensen 
rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor 
elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun 
hard nodig hebben. 

U voelt het al aankomen, maar met deze brief willen wij u graag vragen de 
parochie ook dit jaar weer te steunen met uw financiële bijdrage. Pastorale zorg, 
vieringen, diaconaat, vorming, catechese voor jong en oud, onderhoud van de 
kerkgebouwen en begraafplaatsen van onze Johannes XXIII-Parochie: kerk-zijn kost 
geld! Niet eenmalig, maar doorlopend. U kunt het vergelijken met een 
lidmaatschap van bijvoorbeeld een sport- of andersoortige vereniging. De parochie 
vraagt u geen contributie, maar een vrijwillige financiële bijdrage naar 
draagkracht. De verkorte begroting 2025 van onze parochie kunt u inzien op de 
website van de parochie.  

Door middel van deze brief willen wij een beroep op u doen en u verzoeken voor 
het jaar 2025 een donatie aan de parochie te doen. U kunt uw gift overmaken op 
de bankrekening van de Johannes XXIII-Parochie: NL44RABO0170881253 onder 
vermelding van ‘Kerkbalans 2025’.  

De kerk is een ANBI, dus is elke gift (onder voorwaarden van de Belastingdienst) 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u een overeenkomst afsluit voor 
minimaal vijf jaar is uw gift volledig aftrekbaar.  



Ook kunt u een machtiging afgeven voor één of meerdere jaren. Meer informatie 
hierover is te krijgen bij de penningmeester, de heer W. Broos of via het 
secretariaat.  

Gelukkig heeft de parochie veel vrijwilligers - al zijn natuurlijk nieuwe mensen 
altijd van harte welkom - die veel werkzaamheden ter hand nemen.  

De kerkgebouwen van onze parochie zijn voor velen een ontmoetingsplek, waar zij 
inspiratie, bemoediging en verbinding vinden. Een ‘warme’ plek om samen te 
komen en belangrijke momenten in het leven te delen. Dat moet - zoveel als 
mogelijk is – ook in onze parochie behouden blijven.  

Mogen wij opnieuw een beroep op u doen? 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Het bestuur van de Johannes XXIII-Parochie, 

namens deze, 

pastoor Marcel Dorssers,  Wil Broos, 

voorzitter.    penningmeester.  

 

 

 

 

 


